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SLO-Drenthe &

heeft een

mooie

bijdrage

mogen

leveren aan

de project-

week op het

Esdal College Klazienaveen
over de oorlog. Drie leerlingen
hebben verslagen geschreven
die wij mogen gebruiken voor
onze Mei-editie. Wij danken
Nikki van Leeuwen, Anouk
Kreeft en Bjorn Stuiver voor
hun bijdrage.

Lees meer op pag 6

Oorlog
Oorlog is geen water,
oorlog is bloed.
Oorlog is geen wol,
oorlog is prikkeldraad.
Oorlog is vijand
maar ook houden van...
je familie
en je vrienden.
Oorlog is angst
en later vrede.
De vrede die er nu is

dankzij heel veel mensen.

Dankbaar.

Amber Kroes

EEN ENGELSMAN LEERDE VAN SLEESWIJK HOUDEN

De commandant van RAF
Vliegveld Sleeswijk-Land in Jagel,
Squadron Leider (Sgn Ldr)
Richard English keerde terug
naar Engeland. Hij ging naar
Duitsland als een vliegenier van
het bezettende leger, hij vertrok
als een vriend van het Duitse

volk. Hij zei: "Ik zou graag naar
Sleeswijk terugkeren."

De zoon van majoor English
schreef dit volgende artikel naar
aanleiding van twee Duitse
krantenartikelen uit 1957 (voor
hem vertaald door mevr. Witt en
Herath in het Engels. )

Tekst en redactie: Secr. Peter van der Weide



EEN ENGELSMAN LANCASTER W4984 AR-J'S LAATSTE VLUCHT

LEERDE VAN SLEESWIJK
TE HOUDEN

Meneer Richard Gerald
English, Squadron Leider en
majoor (rang equivalent bij de
Duitse luchtmacht) van de
Royal Air Force, is sinds 1955
basiscommandant van de RAF
Sleeswijk-land in Jagel. Hij
heeft nu de stad Schlei
verlaten en is huiswaards
gekeerd naar de Britse
Eilanden. De familie woonde
tot die tijd op Chemnitz Stral3e
94 te Sleeswijk. De 42 jaar
oude officier zwaaide eervol af
bij de RAF en ging verder in
hotelzaken (Clavadel House
Hotel) met een partner in
Guildford. Het was in 1947
toen maj. English voor het
eerst een voet op Duitse
bodem zette. Hij arriveerde in
RAF Buckeburg, vlakbij
Hannover, samen met zijn
vrouw en twee zonen Anthony
(5 maand oud) en Richard (6
jaar oud).

Hij diende als piloot tijdens de
Tweedewereld Oorlog (meest
bij het 220 Sgn Coastal
Command) en daarna weer als
piloot. Hij vloog in enkele
interessante vliegtuigen, die
beschreven staan in zijn 2

overgebleven logboeken. Zijn | —~ N
eerste logboek werd vernietigd o RA D TlRACKS 23/84' MAy !2342"‘ E
bij een luchtaanval op RAF > S : b

Detling op 13 augustus 1941.
Door zijn RAF carriere kwam hij
meerdere keren de wereld
rond.

Hij was een man van weinig
woorden, meer een man van
daden. Hij hielp Duitse burgers 152
wanneer de kans zich
voordeed. In deze stelde zijn
vrouw Betty een voorbeeld.

MULND

fai el T



EEN ENGELSMAN LEERDE VAN SLEESWIJK HOUDEN

In september 1955, slechts een
paar dagen nadat de familie in
Sleeswijk aankwam, nam Betty het
initiatief om de weerstand tussen

de lokale Duitse bevolking en de
bezettende troepen te
verminderen en meer wederzijds
begrip te laten groeien door de
"Vrouwen Club" op te richten.
Deze club bestaat nog steeds. Van
het begin af aan, was het doel van
de Club om hulpbehoevende
Duitse gezinnen te helpen.

Tegen alle verwachtingen in kreeg
maj. English toestemming van zijn
superieuren in RAF Sylt, om
kinderen met kinkhoest en hun
familie mee te nemen in vluchten
op grote hoogte, vrij van kosten.
Deze vluchten werden gedaan in
RAF De Haviland Mosquito
toestellen die omgebouwd waren
tot sleeptoestellen van oefen
doelwitten voor
luchtdoelgeschutstraining.

Maj. English verklaarde dat het
niet altijd gemakkelijk was om
toestemming te krijgen voor dit
soort vluchten, maar dat hij blij
was om te kunnen helpen waar
mogelijk. Het was logisch dat het
onmogelijk was om deze hulp nog
te bieden na de Suez crisis (1956)
vanwege het brandstoftekort.

Maj. English bedankte ook Mvr.
Marie Luise Witt, die les gaf aan
English' kinderen van 1950 tot
1955 en ook Duitse les gaf aan
Brits luchtmachtpersoneel in Jagel
en hun vrouwen genoeg Duits
leerde om hun huishouden en
boodschappen te kunnen doen.
Maj. English dacht met plezier
terug aan de vriendschappelijke
voetbalwedstrijden, borrels en
kleine feestjes die manschappen
van de Duitse en Britse
luchtmacht samen hielden in een
poging om de twee nationaliteiten
dichter bij elkaar te krijgen op
persoonlijk niveau. Tegelijkertijd
vroeg maj. English aan ons om
namens hem afscheid te nemen
wanneer hij dit zelf niet
persoonlijk kon doen.

Januari '57 was een belangrijke tijd
voor maj. English. Jagel werd

zelfstandig van RAF Sylt (RAF
Sleeswijk viel tot die tijd onder
Sylt). Jagel kwam nu direct onder
bevel van het Britse hoofdkwartier
in Muchen-Gladbach. Als de
plannen doorgaan en Jagel een
NAVO-vliegveld zou worden,
zouden er Duitse eenheden naar
Jagel komen om naast en samen
met Britten opdrachten uit te
voeren. (Uiteindelijk gebeurde dit
ook en werd Jagel een Duitse
Marine Vliegbasis.)

Het aantal Britse
luchtmachtpersoneel in Jagel
steeg vanaf januari van 120 naar
500 man.

Als gevolg van deze stijging
werden er 28 appartementen voor
families bij gebouwd, dicht bij de
ingang, vlakbij de B76.

Tijdens een vertrouwelijk gesprek
hoorden we (en dat was typisch
iets voor hem) dat het Sleeswijker
Luchtdoelgeschut (een Duitse Flak
eenheid) al eens had kunnen
oefenen voordat ze verhuisden
naar de NAVO schietbaan in
Todendorf, wat hun succes zou
kunnen verklaren.

Het vliegveld had destijds 10
vliegtuigen. Deze vlogen
regelmatig, als het weer het




Oorlog is geen water, oorlog is
bloed...

Dit gedicht is geschreven en
voorgedragen door Amber
Kroes van OBS "De lemenhof"
tijdens de herdenkingsdienst
in de PKN Kerk te
Schoonebeek. Treffender had
zij dit niet kunnen omschrijven.
Clive Gittins zal dit zeker
kunnen onderschrijven.
Meneer en mevrouw Gittins
kwamen speciaal over vanuit
Engeland om de herdenking
hier te kunnen bijwonen voor
zijn oom: boordschutter
sergeant George Herbert
Gittins. Sergeant Gittins kwam
om het leven bij de crash van
de Lancaster LM370 SR-K2 op
18 november 1943. De stille
tocht naar het
Verzetsmonument en de
begraafplaats maakten
duidelijk dat steeds meer
mensen hun respect en
dankbaarheid komen
betuigen, een lange stille stoet
trok door het centrum heen
onder het luiden van de
klokken van de 3 kerken. Na
het 'signal Taptoe' volgden de 2
intens stille minuten. Elk in
eigen gedachten, denkend aan
hen die het leven gaven en het
leven lieten tijdens het
OOI’|OgSgeWE|d. Lees meer op pag 5

EEN ENGELSMAN LEERDE VAN SLEESWIJK TE HOUDEN

toeliet, voor Flak oefeningen en
andere RAF opdrachten. De Britse
piloten observeerden dagelijks
hoe dichtbij het lichtspoormunitie
bij het sleepdoel terecht kwam.
Squadronleider Miller zou de
opvolger van Squadronleider
majoor Richard English in Jagel
worden. Miller was voorheen

: gestationeerd in RAF Celle.

Maj. English kwam in Duitsland aan als lid van de bezettende
troepenmacht. Hij vloog terug naar Engeland als een vriend van de
Duitsers. Tijdens zijn afscheid vertelde hij zonder omhaal: "We
hebben ons hart verloren in Sleeswijk!" Dit waren geen loze woorden
zoals uit de volgende feiten bleek: Op haar eigen verzoek werd mevr.
English na haar dood op 20 februari 1957 begraven bij de kerk in
Idstedt. Mevr English had een lang sterfbed (kanker) en stierf in
Idstedt. Maj. English prees de pogingen van de Duitse doktoren.

Hun oudste zoon, destijds 15, ging naar de King-Alfred School in PIon,
een kostschool van het Britse leger.

Zodra zijn jongste zoon van 10 zijn school had afgerond, wou maj.
English permanent verhuizen naar Sleeswijk. Majoor Richard English
behoorde tot een groep mensen die, als ze niet aan het werk waren,
hun schild konden laten zakken en zich dan verbonden konden
voelen met de stad.

"Ik zou terug naar Sleeswijk willen gaan en daar wonen, ik zou dit
willen ook al heb ik veel andere landen in de wereld gezien."

Tot 1939 was maj. English een theeplanter in Ceylon (nu Sri Lanka). Hij
verwisselde zijn vreedzame werk voor een post bij de RAF als piloot.
R.G. English werd gepromoveerd tot Pilot Officer op 3 september
1939 en hij kreeg het Distinguished Flying Cross (DFC) in 1945.

Richard English RAF, zoon van Squdron Leider, majoor English.

Najaar 2018 Artikelen en columns in De
SLO-Drenthe geeft een lezing in Schijnwerper.
het VOC te Hardenberg. Wanneer u een leuk onderwerp

weet voor ons blad, of wanneer u
zelf graag eens een artikel zou
willen schrijven, laat het ons horen!

Lost Wings Route

Na voltooiing van de Lost Wings
Route, worden de fietsroutes
gepubliceerd via de website en app
van route.nl

Neemt u contact op middels onze
website of facebookpagina!



WELLINGTON HE530 HD'S LAATSTE VLUCHT

De Wellington HE530 HD van het 466 RAAF Squadron vertrok op 4
mei 1943 van Leconfield airfield voor hun laatste missie. Na een
onderbreking van 3 dagen van grote operaties, stuurde het Bomber
Command 596 vliegtuigen voor de eerste grote aanval op Dortmund.
De luchtvloot bestond uit 205 Lancasters, 141 Halifaxes, 110
Wellingtons, 80 Stirlings en 60 Mosquitos. 31 vliegtuigen raakten
verloren, 5.2% van deze vloot en nog 7 toestellen stortten neer bij de
basissen door slecht weer. De eerste pathfinders markeerden de
aanvliegroute met gele "doel-indicatoren” en groene
"doel-indicatoren" voor de richtpunten. Dit was meestal accuraat,
maar men kwam een deel van de reservemarkering te kort en werd
gecorrigeerd door rode doel-indicatoren die door lancasters en
Halifax bommenwerpers werden afgeworpen. Een afleidingsvuur trok
ook veel bommen aan, maar de helft van de vloot bombardeerde
toch binnen de 3 mijl van het richtpunt en veroorzaakte zware schade
in het centrum en noorden van Dortmund. De schade was groot, 28
fabrieken brandden uit en 45 hectare industriegebied werd met de
grond gelijk gemaakt. Dortmund Unie en Hoesch Staalwerken raakten
zwaar beschadigd. De Duitsers noemden dit 'der GrolRangriff'. Op weg
naar hun doelwit Dortmund, werden de Australische piloot sergeant
Leonard F. 'Jessie' James en zijn bemanning op 18.000 voet
aangevallen door een Duitse nachtjager. Staffelkapitan Lothar Linke
vloog in een BF110 G-4 van het 12./NJG 1 en viel hen aan boven de
Nederlands-Duitse grens. De Wellington HE530 HD was één van de
vier RAF bommenwerpers die Lothar Linke die nacht neerschoot. De
Wellington HE530 HD stortte neer om 00.58 dichtbij De Wijk in
Nederland na een felle brand in het bommenruim en het uitvallen
van de stuurboordmotor. 4 van de 5 bemannings- leden konden op
tijd ontsnappen en werden door het Duitse leger al snel
krijgsgevangen genomen (KG/POW). Helaas kon de staartschutter
sergeant Francis Graham Latham niet ontsnappen en hij overleefde
de aanval niet. Laten we de herinnering levend houden aan wat RAAF
piloot Leonard F. James, RAAF navigator Ronald Ernest Dolby, RAAF
bommenrichter Roger L. Lutton, RAF radiotelegrafist / boordschutter
John Baxter and RAAF staartschutter Francis Graham Latham (2e van
links op de foto) voor onze vrijheid deden. Francis Graham Latham is
begraven op het Commonwealth War Graves sectie van de

begraafplaats in De Wijk in Nederland. Rust in vrede.
Rob Wethly, voorzitter SLO-Drenthe

4 MEI
SCHOONEBEEK

Het Nederlandse en Britse
volkslied klonk, trots en
droefgeestig. Naast de kransen
van instanties en
bloemstukken van
nabestaanden en persoonlijk
betrokkenen, nam het
bloemstuk van de
burgemeester van Georgsdorf
een bijzondere plaats in.

Ook dit bewijst gelukkig weer
dat tijd wonden kan helen.
Journalist Fickers zei het ooit
heel treffend: ,,De tijd breekt
aan dat Nederland en
Duitsland gezamenlijk het
oorlogsverleden kunnen
herdenken".

De kinderen van de
basisscholen legden oranje
gerbera's op de graven van de
gesneuvelde soldaten en
bemanningsleden. Het geheel
gaf een goed en treffend
beeld. Foto's van de soldaten
en bemanningsleden maakten
het menselijk, evenals de
bloemen, kruisjes (en ster) met
Britse klaproos.

Laten wij de herinnering
levend houden en de vrijheid
doorgeven.
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Nikki van Leeuwen schreef:

dinsdag 10-04-2018:

Vandaag begonnen we in Nieuw-
Dordrecht bij de begraafplaats.
Meneer Bosman (stichting RAF
Nieuw Dordrecht) vertelde ons heel
veel over wat daar allemaal gebeurd
is en liet ons heel veel zien. We
liepen een rondje over het kerkhof
en zagen heel veel dingen uit de
tweede wereldoorlog zoals:
grafstenen voor de Engelse
slachtoffers maar ook
herdenkingsstenen voor de
Amerikanen en zo nog veel meer.
Daarna gingen we langs de Purit
fabriek en het monument Meridiaan.
Op school kregen we een
presentatie van SLO-Drenthe en
zagen we echte brokstukken en
gevonden dingen van de tweede
wereldoorlog. Ik vond dit heel erg
bijzonder om te zien maar ook best
heftig. Daarna moesten we nog naar
Zwartemeer om een bord te scannen

voor onze opdrachten.

Anouk Kreeft schreef:

Dinsdag 10 april 2018:

We hebben deze dag de fietstocht
gehad. Onze groep begoniin
Nieuw-Dordrecht bij het kerkhof
daar kregen we heel veel nuttige
informatie over wat het kerkhof met
de 2e WO had te maken. Vanuit
Nieuw-Dordrecht gingen we weer
terug richting Klazienaveen daar
gingen we eerst naar het Purit
monument en daarna naar een veldje
waar een vliegtuig was neergestort.
Op school kregen we een
voorlichting van de stichting SLO,
dat was heel interessant omdat ze
ook gevonden voorwerpen mee

hadden genomen.

Bjorn Stuiver schreef:

De fietstocht:

Ik vond de fietstocht opdracht wel
één van de leukste vooral omdat ik
als eerst naar Nieuw-Dordrecht
moest en dan naar school en toen
naar Zwartemeer.

Ook vond ik het leuk toen SLO
Drenthe op school kwam want ik
vind de Tweede Wereldoorlog heel
interessant dus vond ik het leuk dat
SLO Drenthe ook spullen had
meegenomen van vliegtuig stukken
of kogels enz.

Toen we naar Zwartemeer toe
moesten vond ik vooral fijn dat je
ook vrijheid kreeg en dat je gewoon
met je eigen groepje mocht fietsen
en niet in één hele groep zoals toen
van Nieuw-Dordrecht naar
Klazienaveen. Die groep was wel
een beetje groot.

Maar ook vond ik die dag heel leuk
omdat je vroeg vrij was dus het was

helemaal niet zo'n lange dag.

DE OORLOG IN SCHOOL




8 MEI, VE-DAG

Duitsland capituleert! Dit is VE Dag.
De oorlog in Europa is voorbij.

"Het is bekend gemaakt dat na
overleg tussen de drie Grote
Machten, de minister-president een
officiele verklaring zal afleggen voor
de radio om 15.00, 8 mei. Met oog op
dit feit zal morgen, dinsdag,
Victorie-in-Europa Dag, een
nationale feestdag zijn. De dag erop,
woendag, 9 mei, zal ook een feestdag
zijn. Zijne Majesteit zal morgen de
volkeren van het Britse Rijk en het
Gemenebest toespreken om 21.00.
Het parlement zal om de
gebruikelijke tijd samenkomen. "In
overwinnende handen" Het eerste
nieuws van de vijandelijke overgave
werd gegeven door de nieuwe
Duitse minister van Buitelandse
zaken, graaf von Schwerin von
Krosigk, in een uitzending van Radio
Flensburg om 2.30 gisteren. Daarna,
kort voor 04.00, gaf een bericht uit
Rheims aan dat de overgave
plaatsvond om 2.41 in een klein
schoolgebouw waar gen.
Eisenhower, Geallieerde
opperbevelhebber zijn
hoofdkwartier heeft. Gen. Bedell

Smith, gen. Eisenhowers stafchef,

tekenden voor de Geallieerde
opperbevelhebber gen. lvan
Suslapotov van Rusland en gen.
Francois Sevez voor Frankrijk.
Kolonelgeneraal Gustav Jodl, de
nieuwe Duitse stafchef tekende voor
Duitsland. Na het tekenen zei gen.
Jodl: "Met deze handtekening liggen
het Duitse volk en het Duitse leger,
voor beter of slechter, in de handen

van de overwinnaars.

5 MEI PLEIN VAN DE VRIJHEID

Dit jaar stond SLO-Drenthe voor het eerst op het Plein van de Vrijheid tijdens het
Bevrijdingsfestival in Assen. De stichting werd door de organisatie uitgenodigd
nadat zij onze website hadden bekeken. Onze doelstellingen pasten volgens hen

perfect bij de boodschap die het festival en het Plein van de Vrijheid uitdragen.

Een saillant detail in deze was dan zeker ook het propellerblad van een
Messerschmitt BF109, die een prominente plaats innam in het midden van de
stand.

Dit blad is van de Heimatverein Twist en werd uitgeleend aan SLO-Drenthe,
speciaal voor het festival. Nadat SLO-Drenthe een succesvolle tentoonstelling in
Twist had gehouden (met 2x verlenging) was de Duitse Heimatverein blij dat zij

iets terug konden doen en een bijdrage konden leveren aan ons Bevrijdingsfeest.

Het Bevrijdingsfestival werd druk bezocht en trok een willekeur aan mensen. Dit
bracht ook een verscheidenheid aan bezoekers aan de stand van Stichting
Luchtoorlog Onderzoek Drenthe. Mensen die geinteresseerd waren in de
luchtoorlog maar ook technici die meer wilden weten over de technische kant van

jagers en bommenwerpers.

Een andere groep bezoekers keek juist met belangstelling naar de komende
fietsroutes van ons Lost Wings project.

De routes zijn geplot en middels een app en QR-code te downloaden zodra de
laatste Lost Wings borden geplaatst zijn.

Deze zomer moet alles operationeel en beschikbaar zijn via onze website.










